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2 DRIELUIK - Algemene informatie 

 

GEREFORMEERDE KERK NIJEVEEN – HAVELTE - WANNEPERVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 7, Nijeveen tel. 06 11956760 
Website / voorzitter www.gereformeerdekerknijeveen.nl; voorzitter@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Predikanten ds. J.Prosman (40%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603, dominee@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 ds. R. Kok en ds. M. W. van Hal (deeltijd 20%) e-mail: kokhal@xs4all.nl / 0522-491221 
Contactpersoon diensten mevr. J. van Gijssel-, tel. 06-15400837, preekvoorziening@gereformeerdekerknijeveen.nl. 
Contactpersoon pastoraat mevr. S. Zuidema, Het Nieveen 20, tel. 491512/ 06-10778946, 

pastoraat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Scriba mevr. A. Lalkens, De Ryge 85, tel. 0522-475075 / 06-12529230 
 email: scribaat@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Kerkelijk bureau mevr.E.Oudshoorn-Dekker,Bramenweg 1, tel.490594  
 email: ledenadministratie@gereformeerdekerknijeveen.nl 
C.v.K. voorzitter: kerkrentmeesters@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 dhr. J. Knol, Veneweg 7, tel. 281328, penningmeester@gereformeerdekerknijeveen.nl 
 mevr. J. van der Linde, Roekebosscheweg 5, tel. 491492  (secretariaat) 
Bankrekening kerk en V.V.B. NL02RABO0341837040 
Bankrekening diaconie en ZWO NL94RABO0341813753 Diaconie Geref. Kerk 
Bloemenpot/evangelisatiewerk NL46RABO3418110932 / NL56RABO0341825980 
Verjaardagsfonds NL96RABO0341814202 
Auto-ophaaldienst dhr. N. Hoekman, tel 06-15341315 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. J. Keizer, Raadhuislaan 20, tel. 491538 of 06-40284135 
Koster mevr. H. Hoekman, NBB 28, tel. 492095/ 06-11956760, koster@gereformeerdekerknijeveen.nl 
Bezorging kerkblad dhr. G. Kroes, Klosseweg 8, Wanneperveen tel. 491425/ 06-20538997 
Jeugd contact team email: jeugdct@outlook.com (Esther Kroes, Inge westenbrink, Judith Faber, Dinet Kreeft) 
HERVORMDE GEMEENTE KOLDERVEEN/DINXTERVEEN 
Kerkgebouw Kolderveen 47, tel. 491727  
Website en e-mailadres www.hgkd.nl  / info@hgkd.nl 
Predikant ds. J.Prosman (deeltijd 60%), Griftestuk 19, tel. 06-12711603 
Scriba postadres: Kolderveen 47,email: scriba@hgkd.nl 
Orgelfonds NL04RABO3418292496 t.n.v. Orgelfonds 
Ledenadministratie mevr. M. Bakker, Bramenweg 2, tel. 06-22329526, ledenadministratie@hgkd.nl 
Penningmeester CvK dhr. T. Boerkamp, Schuurmansweg 21,penningmeestercvk@hgkd.nl 
Bankreknr NL77RABO0341811149. Actie Kerkbalans: NL33RABO0373708548 
Diaconie NL91RABO0367101416 
Kerkhof dhr. K.J. Bakker, Tussenboersweg 1, tel. 491305 
Zending NL91RABO0367101416 o.v.v. Zending 
Telefoonnummer jeugdgebouw 491707 
Auto-ophaaldienst fam. Gerrits, Veneweg 49 tel: 06-50868289 
Koster fam. P. Oppewal, Kolderveen 45, tel. 06-48652620 
Collectemunten verkrijgbaar bij dhr. G. Huisman,De Wilgen 20, tel. 06-20171533, jghuisma@home.nl  
Rek.nr. collectemunten NL77RABO0341860425  
Bezorging kerkblad mevr. R. Brinkman, Merelstraat 4, tel. 491454  
 
HERVORMDE GEMEENTE NIJEVEEN 
Kerkgebouw Dorpsstraat 58, Postadres: Dorpsstraat 58, 7948 BS Nijeveen   
Website www.hervormdegemeentenijeveen.nl 
Predikanten ds. R. Kok en ds. M.W. van Hal, Burg. Haitsmalaan 8, tel. 491221  
 email: kokhal@xs4all.nl of mwvanhal@xs4all.nl 
Scriba mevr. G.C.Veeloo, Gruttostraat 10, tel: 0624988327, scribahervormdnijeveen@gmail.com 
Adm. Kerkrentmeesters dhr. M. Logchies, De Veurdele 31, tel. 0650598522, mark@kabootje.nl 
Bankrekening kerk NL33RABO0373742207 t.n.v. Herv. Gem. Nijeveen 
Ledenadministratie  dhr. E. Vos, Het Nieveen 56, tel. 707807, ledenadministratie@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Kerkhofbeheer mevr. W. de Jonge, tel. 492093, email: kerkhofbeheer@hervormdegemeentenijeveen.nl 
Adm. Diaken dhr. J. Slijkhuis, Weidelint 42, tel. 0626014913 
Bankrekening Diaconie NL96RABO0371802334 
Koster fam. T. Bos, Dorpsstraat 56, tel. 475783 
Collectemunten verkrijgbaar bij  dhr. M. Logchies,De Veurdele 31, tel 06-50598522 
Auto-ophaaldienst mevr. M. Buitenhuis, Scheerweide 16, tel. 06-12865433 
Bezorging kerkblad mevr. N. van ’t Hoog, Rembrandtstraat 1, tel. 492328  
 dhr. F. Zweistra, Het Nieveen 17, tel. 492309 

 

Kopij voor het volgende kerkblad inleveren vóór woensdag 12 juli - 12.00 uur 
Inleveradressen: Ritza Kroeze, Scheerweide 39, of mailen naar: kopijkerkendrieluik@hotmail.com (voorkeur) 

Contactpersoon redactie: Han Karsten, tel 06-15646457 
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Klimaatactivisten en sacramenten, geloof en politiek 
 
Een vriendin van mij, ook theologe, doet mee aan de demonstraties van Extinct Rebellion in Den 
Haag. Ze loopt rond met een mobiel toilet of doet mee met de EHBO. Ik bewonder haar en denk 
erover na of ik een volgende keer ook mee zal doen. Immers: als we onze kinderen en 
kindskinderen een bewoonbare planeet willen nalaten, moet er iets gebeuren. Desnoods door 
burgerlijk ongehoorzaam te zijn. De tijd dringt en de afgod van het geld zal altijd voorrang krijgen. 
Intussen vinden er rondom die acties op de A12 ook sacramentele dingen plaats. Een soort 
avondmaal, een actiemaal, wordt er gehouden, voorafgaand aan een demonstratie, door de 
christelijke tak van Extinct Rebellion. Onlangs stond in de krant dat iemand zich had laten dopen 
met opgevangen water uit het waterkanon dat bij de acties op 27 mei j.l. gebruikt was om de 
activisten te verdrijven. 
Na zulke berichten klimmen dominees (en anderen) meteen in de pen! Zo'n doop en avondmaal 
worden blasfemisch genoemd en een verkrachting van het sacrament. 
De teneur van de weerstand is: houd politieke thema’s ver van de sacramenten. Sacramenten zijn 
namelijk religieus en gaan over Christus, niet over de politiek. 
Hoogleraar Peter Ben Smit zegt in een commentaar in het Nederlands Dagblad: Je zou het gevoel 
kunnen krijgen dat de kerk een soort Zwitserland is, neutraal, te midden van allerlei politiek gedoe 
dat je het liefst buiten de deur houdt. 
Maar: hoe ethisch zijn de elementen waar je anders mee viert? Als je wijn en brood bij de lokale 
supermarkt haalt, doe je mee aan een neoliberaal verdienmodel, een economisch problematisch 
systeem. Dit is allemaal onzichtbaar omdat het zo normaal is, maar onpolitiek is het niet. 
Er bestaat natuurlijk ook biologisch dynamisch avondmaalsbrood en ecologische wijn, maar de 
gemiddelde gemeente gebruikt die niet. 
Een andere vraag die nog dieper gaat is of doop en avondmaal wel zo onpolitiek zijn als veel 
mensen het graag zouden willen zien. Het antwoord erop is: ze zijn precies het tegenovergestelde 
van onpolitiek, tenminste wanneer je de nieuwtestamentische bronnen leest. Bij het avondmaal 
gaat het om het vieren van de gedachtenis en de verbondenheid met een gekruisigde. Bij de doop 
gaat het om het ingelijfd worden in datzelfde gekruisigde en verrezen lichaam – en dan ook nog 
met allerlei sociale gevolgen. 
Wie iemand, die als opstandeling gekruisigd is, als Verrezene gedenkt, doet politiek iets radicaals – 
je ontkent er namelijk de macht van de staat over leven en dood mee en daarmee de macht van 
de staat überhaupt. Een actiemaal op de A12 is daar eigenlijk maar een slap aftreksel van – vroege 
christenen waren al veel radicaler. Kortom, of het nu een actiemaal is of doop met water uit een 
waterkanon: deze vormen van vieren nodigen uit tot bezinning en om de gedachte van kerkelijk 
vieren als een soort ritueel Zwitserland te laten varen. Tot zover Peter Ben Smit. Om over na te 
denken... 
Als je de God van Israël en de God van Jezus series neemt, kan het niet anders of dat leidt tot 
keuzes die altijd ook politiek zijn. 
Ds. Marjan van Hal 
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HET KERSPEL: 
 
Maandsluiting: 23 juni om 19:00 uur 
 o.l.v. ds. Johan Prosman 

organist: mw. A. Westenbrink 

 
AGENDA 
 

30-06 GK Kookgroep 
Inloop vanaf 18:30 uur 

  80 
 

 

DE REDACTIE FELICITEERT GEMEENTELEDEN VAN 80 JAAR EN OUDER 
 

19-06 Mevr. L. Voerman – Bouwknegt, Molenbergh 1-11 94 jaar 
21-06 Dhr. E. J. Huisman, Weth. Vosstraat 17 85 jaar 
21-06 Mevr. L. Manden – Luning, Kolderveen 56 80 jaar 
25-06 Dhr. G. Smid, Oevertje 37 81 jaar 

28-06 Mevr. G. Smid-de Boer, Oevertje 37 80 jaar 

29-06 Mevr. A. Scholtens – Buitenhuis, Linthorst Homanstraat 1-215 85 jaar 
  30-06  Mevr. F. Keizer-Timmer, Raadhuislaan 20 83 jaar 

01-07 Dhr. J. Alberts, Rembrandtstraat 53 81 jaar  
  01-07 Mevr. H.A. van der Touw- de kievit, Scheerweide 24 80 jaar 

02-07 Dhr. J. Jonas, Dorpsstraat 57   81 jaar 

05-07 Mevr. H. van Elp-Heukers, Rembrandtstraat 7 89 jaar 

  06-07  Mevr. H. Hopman-Luten, Kolderveen 13  85 jaar 

08-07 Mevr. D. Spijkerman-van Steenwijk, Scheerweide 18 83 jaar 

08-07 Dhr. K. Mol, Rembrandtstraat 11 86 jaar 

15-07  Dhr. W. Strijker, Griftestuk 2 89 jaar 
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DANK 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de 
hartverwarmende belangstelling, die wij als 
familie ontvingen, na het overlijden van mijn 

man, onze vader en opa 
 

Jan van der Vegt 
 

Sina van der Vegt-Withaar 
Kinderen en kleinkinderen 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD 
 

Vrijdagavond 30 juni a.s. is er weer een 
gezamenlijke maaltijd in de Gereformeerde 
kerk. 
U wordt daarvoor, jong en oud, van harte 
uitgenodigd! 
 
Een thema hebben we niet.  Dus een extra 
verassing wat er gekookt wordt. Kom en laat 
u verrassen wat we gaan eten. We hopen nu 
ook weer op een grote opkomst.  
Neem eens je vriend/vriendin of 
buurvrouw/buurman mee, waarvan je weet 
dat die eenzaam is. Kijk en luister eens om je 
heen! Wat is er niet heerlijker en gezelliger 
om samen te eten!  
 
Vanaf 18.30 uur staat er een drankje voor u 
klaar, waarna we om 19.00 uur beginnen met 
het eten. De maaltijd kost € 8,-per persoon 
en voor kinderen € 4,- per kind. Het 
daaropvolgend 3e kind, van hetzelfde gezin is 
gratis. 
Opgave kan t/m maandag 26 juni d.m.v. het 
formulier dat in de kerken wordt verspreid te 
deponeren in de daarvoor bestemde doos. Of 
u kunt t/m maandag 26 juni voor-uiterlijk 
17.00 uur bellen naar Hillie Hoekman tel: 
0522492095 / 0611956760. 
Mailen kan ook: cornelishillie@ziggo.nl 

 
Nogmaals van harte welkom! 
Met vriendelijke groet, 
Namens de kookgroep, Hillie Hoekman 
 

VOEDSELBANK 
 

Inzameling voor de Voedselbank Meppel 
Ook deze maand doen we weer een beroep 
op u. Door diverse omstandigheden (ziekte, 
WAO, scheiding, werkeloosheid, 
faillissement, gemaakte fouten, etc.) raken 
mensen in financiële problemen, waardoor 
boodschappen doen geen 
vanzelfsprekendheid meer is. Ook in Meppel 
en de omliggende dorpen komt dit helaas 
voor. 
Wat is het dan toch mooi als we met z’n allen 
een verlichting voor deze mensen, die 
wekelijks naar de Voedselbank gaan, kunnen 
bieden. 
Wat kan er gedoneerd worden? Sowieso 
afwasmiddel, tandpasta, koekjes, koffiemelk 
en kippensoep. 
Kijkt u ook eens even thuis in de kast. Daar 
komt u vast iets tegen dat ooit gekocht is, 
nog houdbaar is, maar er nog steeds 
ongebruikt staat. 
U kunt de producten inleveren in de bakken 
in de drie kerken. Ook kunt u de producten 
contactloos inleveren bij familie Van 
Gasteren, Griftestuk 13. Bij de voordeur staat 
een grijze bak met deksel, die regelmatig 
wordt geleegd. Laten we omkijken naar 
elkaar. 
We hopen dat we op u kunnen rekenen: laat 
uw hart spreken voor de Voedselbank! 
Namens de klanten van de Voedselbank 
Meppel, bedankt voor uw steun. 
 
 
 

mailto:cornelishillie@ziggo.nl
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TENTDIENST 
 

Nog lang niet klaar! 
Dat Wakker Nijeveen ook vaardig is in het 
houden van een preek, hebben we ervaren 
tijdens de laatste oliebollenconference! 
Daarom hebben de kerken van 
Nijeveen/Kolderveen Wakker Nijeveen 
uitgenodigd om in de tentdienst op 18 juni 
hun verhaal te komen doen. Nico, Bert en 
Lucina zullen ons gaan vertellen wat hun 
gedachten en ideeën zijn bij het thema 'Nog 
lang niet klaar'. We zijn heel benieuwd wat 
we te horen gaan krijgen! Dominee Marjan 
van Hal zal tijdens de dienst verder ingaan 
op het thema ‘Nog lang niet klaar’ en wat 
we er voor betekenis uit kunnen halen voor 
de kerken en het geloof. Ook mogen we 
gaan luisteren naar Vocal@Motion. Een 
koor dat bestaat uit een enthousiaste groep 
zangers en zangeressen uit een brede regio 
rondom Steenwijk. Ze zingen voornamelijk 
musical- en popsongs en hebben een aantal 
mooie liederen uitgezocht die passend zijn 
bij het thema van de dienst. De muzikale 
leiding is in handen van Barbera Lok en 
René Kolsters uit Nijeveen begeleidt het 
koor op piano. René zal ook de samenzang 
begeleiden. 
  
Vanaf 10 uur bent u welkom voor een kopje 
koffie of thee en we beginnen om 10.30 uur 
met de dienst. De kinderen hebben hun 
eigen programma rondom het thema. Zij 
starten in de gereformeerde kerk en zullen 
later in de dienst naar de tent komen. Ook de 
kinderoppas is in de gereformeerde kerk. 
  
Namens de tentdienstcommissie, 
 Vriendelijke groet, Riëtte 
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EENZAAMHEID 
 

Eenzaamheid: de sneeuwbal rolt 
Wat een mooie eerste bijeenkomst hebben 
we gehad met een aantal mensen uit 
Nijeveen en omgeving. Er zijn contacten 
gelegd, gesprekken gevoerd en ook afspraken 
gemaakt. 
De mensen die zich hadden gemeld tijdens 
de e-meeting van 19 maart over 
eenzaamheid hebben we eind mei bij elkaar 
geroepen voor een eerste bijeenkomst. Doel 
hiervan was om elkaar te ontmoeten, maar 
vooral ook om de groepen bij elkaar te 
brengen: de fietsers, de kokers en eters, de 
knutselaars, enz. Hier zijn de eerste 
afspraken gemaakt om samen met elkaar iets 
te ondernemen, samen het avontuur aan te 
gaan. 
Maar er gebeurde zoveel meer dan dat! Er 
ontstonden mooie gesprekken aan de tafels. 
Er kwamen geluiden op om ook als groep 
weer eens bij elkaar te komen. Gewoon voor 
de ontmoeting, het gesprek en een kopje 
koffie. Dat willen we na de zomer ook zeker 
gaan oppakken. 
Voelt u zich / voel jij je ook (regelmatig) 
alleen en zou u / jij ook graag deze kans 
willen aangrijpen om andere mensen te 
ontmoeten en samen een activiteit op te 
pakken? Of zoekt u / zoek je iemand om mee 
in gesprek te gaan? U / jij bent van harte 
welkom om zich / je bij ons aan te sluiten! 
Aanmelden kan via mail 
bij jennetvandijk@ziggo.nl of 06-47240342 

De sneeuwbal rolt, laten we hopen dat hij 
snel groter gaat worden. Alleen samen 
kunnen we eenzaamheid doorbreken. 
Jennet van Dijk, Anja Winters, Anneminke 
Drost en Fenneke Wiepkema 
 

GGG 
 

Gemeente Groei Groep (GGG): Leef je 
geloof! 
Donderdagmorgen 8 juni was voorlopig onze 
laatste bijeenkomst. We houden in de zomer 
vakantie. We kijken terug op inspirerende en 
gezellige ontmoetingen en gesprekken. En 
we zien ernaar uit om in september weer van 
start te gaan! 
Iedereen is dan weer van harte welkom. Wilt 
u intussen informatie, dan kunt u terecht bij 
een van de groepsleden of bij Lourens 
Schipper (06-51031603) of ds. Johan 
Prosman (06-12711603). 
 

JONGERENGROEP 
 

Jongerengroep Nijeveen 
Het is even klaar nu. Misschien dat we nog 
iets gezelligs sportiefs of avontuurlijks 
plannen in de zomer, maar voor nu houden 
we even vakantie. Iedereen die er niet bij was 
heeft echt wat gemist hoor. Dus, als we in 
september weer opstarten, reserveer alvast 
ruimte in je drukke agenda… 
Meer info? Kijk dan in je app of op facebook, 
of bel of app Ruth Oosterhuis (06-21484681), 
Thomas Kolsters (06-43754371) of ds. Johan 
Prosman (06-12711603). 
 
  

mailto:jennetvandijk@ziggo.nl
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JAARMARKT 
 
De jaarlijkse feest vijfdaagse voor het dorp 
staat weer voor de deur. Een mooi 
uitgevoerd blad viel bij iedereen in de bus en 
bracht ons op de hoogte van alle 
gebeurtenissen. Als start is er de optocht die 
vast weer heel leuk zal zijn. En op de laatste 
dag is er een “bruisende jaarmarkt”. En 
tussendoor is er ook de tentdienst waarin 
Wakker Nijeveen akte de présence geeft. 
Enfin, al met al zal het vast weer een 
feestelijk en ook ‘bruisend’ weekend worden, 
denk ik. 
Dit feestelijke feit bood mij een 
aanknopingspunt voor het volgende: Op de 
jaarmarkt zijn er allerlei kraampjes die je 
proberen te verleiden om tot aankoop van 
uitgestalde waren over te gaan. Zo zal Jan 
Dekker er vast weer met zijn klompen en 
ander schoeisel staan. En de bakker heeft 
heerlijkheden liggen voor de consumptie. 
En… van alles en nog wat wordt aangeboden! 
Is er wat bij van uw gading? De kerk heeft 
ook een kraampje, heb ik begrepen. Maar 
wat wordt daar in aangeboden? 
Deze laatste vraag kwam op mijn bordje 
terecht, toen ik in de weekenduitgave van 
Het Nederlands Dagblad een interview met 
Sake Stoppels las; docent en deskundige op 
het terrein van Gemeenteopbouw; opvolger 
van de zeer bekende Jan Hendriks die veel 
heeft betekend voor de kerken als het gaat 
om gemeentemodellen. Worstelen de kerken 
al niet langer en allemaal met de vraag hoe 
ze kerk zullen zijn in de toekomst??? 
De realiteit is helaas dat kerken leeglopen. 
Ledenaantallen nemen drastisch af. 
Betrokkenheid van gemeenteleden verandert 
met de dag.  

En dat niet alleen onder jongeren, bij 
ouderen net zo goed.  
En dat is iets anders dan verscheidenheid; 
het gaat veel meer om lauwheid! Lauwheid, 
want iedereen trekt zich terug in het bastion 
van het eigen gelijk. 
Maar dat maakt nu de vraag ook zo 
intrigerend: wat leggen wij in ons kraampje 
als kerk? Hoe presenteren we ons nu op de 
markt van het leven? Wat moet nu maken 
dat mensen zich aangesproken voelen? Zelf 
denk ik dat de uitvoering van de Passion in 
Nijeveen een goed begin is. De kerken 
presenteerden zich daar niet als hervormd of 
gereformeerd – waar staat dat trouwens nog 
voor anno 2023? – maar als een groep 
mensen die aangeraakt is door het Evangelie, 
die daar voor wil staan in een woelige 
samenleving waarin zoveel andere geluiden 
opklinken, die daar ook de daad bij het 
Woord wil voegen…  
Toch denk ik, in het verlengde van de 
gedachtegang van Stoppels, dat daar meer 
voor nodig is. Hij zegt dat de 
kerkgemeenschap ook maatschappelijk 
positie moet kiezen, ook in politieke, 
economische en milieu vraagstukken. Heeft 
het geloof ook handen en voeten? Ja, de kerk 
is er voor iedereen. Maar dat kan leiden tot 
vaagheid en vrijblijvendheid , omdat 
tegenwoordig iedereen mag denken wat ’ie 
wil. Maar waar wil je nu echt voor staan en 
gaan als gelovige en als kerkelijke 
gemeenschap? Waaraan zul je je verplichten? 
Wat bieden we aan in het kraampje van de 
kerk? Niet alleen op de Jaarmarkt, maar met 
het oog op de toekomst! Laat daar ons 
gesprek eens over gaan.. 

Peter van Heiningen 
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Adrie en Maria van Gasteren: ‘Het hoort een 
beetje bij ons’ 
 
Wie in Nijeveen voedselbank zegt, denkt meteen 
aan Adrie en Maria van Gasteren. „Als we bij de 
Coop zijn, vragen mensen ons ‘jij bent toch van 
de voedselbank? Wil je deze producten 
meenemen?’ Dat maakt dit werk zo 
mooi om te doen.” 
Al jarenlang kun je bij Adrie en Maria 
producten inleveren voor de 
voedselbank in Meppel. Sinds de 
coronatijd kan dit ook contactloos: 
naast de voordeur staat een kunststof 
opbergbox om eten in te doen. Zo 
konden mensen ook in de tijd waarin 
we op afstand van elkaar moesten 
blijven tóch etenswaren afleveren 
voor de voedselbank. Die box is een 
uitkomst, ook in de na-coronaperiode, 
vinden ze beiden. „Zo kunnen hier ook 
producten worden gebracht als we 
niet thuis zijn.” 
Eén keer in de week, op donderdag- of 
vrijdagochtend, gaan Adrie en Maria met een 
goed gevulde auto naar Meppel om de 
ingezamelde goederen af te geven. Soms is één 
rit niet voldoende. „In de oogsttijd komt er vaak 
veel extra groente en fruit binnen uit de 
volkstuinen, soms dozen vol”, vertelt Adrie 
enthousiast. „Dan rijden we graag een keertje 
extra.” 
 
Blik soep 
Ze hebben het idee dat de maatschappij zich 
meer en meer bewust wordt van de voedselbank 
en de achterliggende gedachte ervan. „Mensen 
beginnen in te zien dat het niet voor iedereen 
normaal is dat 
er drie keer per 
dag een 
maaltijd op 
tafel staat. Niemand kan zeggen ‘dat overkomt 
mij niet’”, legt Maria uit.  
Mooie anekdotes rond de giften zijn er volop: 
neem de oudere man uit Nijeveen die jarenlang 

iedere zaterdag een blik soep voor de 
voedselbank bracht bij Van Gasteren, of de 
aardappelactie van de drie kerken, waarbij ze 
uiteindelijk een autolading aan aardappelen naar 
Meppel konden brengen. Of de spaardozen met 
voedsel en andere producten van de supermarkt. 
„Dan werden hier vaak (bijna) volle zegelkaarten 
of zelfs volle dozen gebracht”, vertelt Adrie. „We 
hebben een keer 33 gevulde dozen van de 
supermarkt naar de voedselbank kunnen 
brengen.” Zijn ogen glimmen bij de herinnering. 
„Daar word je blij van.” 
Het is vooral de dankbaarheid die het mooi 

maakt om dit vrijwilligerswerk te doen, vinden ze. 
„We doen het niet voor niets. Als we de spullen 
hebben gebracht, weten we dat we weer een 
paar gezinnen aan een maaltijd hebben 
geholpen.”  
 
Rolverdeling 
Daarnaast stellen Adrie en Maria al meer dan 
vijftien jaar het mededelingenblaadje van de 
gereformeerde kerk samen. En daar hebben ze 
inmiddels een aardige rolverdeling in gekregen. 
Maria: „Ik stel ‘m samen, Adrie kijkt de tekst na 
en doet het kopieerwerk.” Waar er in de 
beginjaren meer tekst nog moest worden 
overgetypt, omdat het als geschreven tekst was 

aangeleverd, gaat 
nu alles via de mail. 
En vaak voegen ze 
een plaatje toe om 

de boel wat op te vrolijken.  
Maar er is ook nog regelmatig telefonisch overleg 
met de contactpersonen voor diaconaat of 
pastoraat over de aangeleverde tekst. „Wij gaan 

Vrijwilligerswerk 

voor de kerk 

„Als we de spullen hebben gebracht, weten we dat we weer 
een paar gezinnen aan een maaltijd hebben geholpen.” 
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niet zo maar in de tekst snijden, dat gaat altijd in 
overleg”, vertelt Adrie. Want zeker rond kerst is 
het een puzzel om alle aangeleverde kopij er in te 
krijgen. Maar met de nodige creativiteit lukt het 
altijd weer. „Dan passen we de marges aan de 
zijkant aan, of geven we de tekst een kleiner 
lettercorps, want ja, het moet er wel allemaal in”, 
beschrijft Maria.  
De zaterdagochtenden zijn voor het 
mededelingenblaadje. En als ze wel een afspraak 
hebben op die ochtend? „Dan vragen we de 
mensen om wat eerder aan te leveren, zodat we 
het op vrijdag kunnen doen.” Het is een kwestie 
van alles er om heen vlechten. „Het 
mededelingenblaadje hoort een beetje bij ons”, 
zegt Maria.  
Toen hun drie kinderen - inmiddels 27, 24 en 16 
jaar - nog klein waren, hielpen 
die mee bij de productie. Maria: 
„Ze vonden het toen leuk om 
mee te gaan naar de kerk voor 
het kopiëren en het vouwen.” 
Adrie vult lachend aan: „Een 
familie-uitje.” 
 
Passion 
Maria is geen mens die op de 
voorgrond opereert. En toch 
stond ze eerder dit jaar op het 
grote podium van de Passion 
Nijeveen. Ja, dat was in eerste 
instantie niet haar bedoeling, 
geeft ze bijna 
verontschuldigend aan. 
Lachend: „Ik wilde geen tekst, 
dus ik had me opgegeven voor 
een rol als figurant, maar schoof al snel door naar 
discipel.”  
Ze is nog onder de indruk van de Passion. „Wat 
een belevenis”, zegt ze terugblikkend op die 
periode van oefenen, opnames en uitvoering. 
„Het samen doen, samen beleven, samen op de 
molen staan.” Dat laatste vond ze misschien nog 
wel het meest indrukwekkend. „Wij stonden daar 
boven en we zagen in het donker het kruis 
langzaam dichterbij komen, met al die mensen er 
achter…” 
Maria (56) is geboren in het Groningse Winsum, 
Adries wieg stond in Hattem (Gelderland), maar 
hij groeide op in Steenwijk. Ruim 26 jaar wonen 
ze inmiddels in Nijeveen. Aan het Griftestuk, de 
straat waar al direct hun voorkeur naar uit ging, 
nog voor ze het dorp echt kenden.  

Adrie is inmiddels 73 en al enige tijd een 
gepensioneerde leraar uit het basisonderwijs. 
Maar thuis zitten wilde hij nog niet. „Maria was 
nog volop aan het werk, daarom heb ik ook weer 
een baan gezocht”, vertelt hij. Voor de meeste 
Nijeveners is hij dan ook wel bekend als de 
postbode op de scooter. Maria werkt bij de GGD, 
op het klantencontactcentrum, waar ze onder 
meer doet aan reizigersadvisering en 
jeugdgezondheidszorg. Vooral dat laatste geeft 
haar veel voldoening. „Je weet vooraf nooit wat 
de dag je zal brengen.” 
 
Worsteling 
Het geloof is heel belangrijk in hun leven. Een 
leidraad en steun…. maar ook wel eens een 
worsteling, geeft Maria aan. Het echtpaar heeft 

een moeilijke periode achter de rug: een dochter 
van Adrie uit zijn eerste huwelijk is vorig zomer 
overleden aan kanker. „Dat heeft er flink ingehakt 
in ons gezin”, blikt Adrie terug.  
Zijn geloof werd toen danig op de proef gesteld. 
„Er komen allemaal vragen naar boven die 
beginnen met het woord waarom. Waarom is er 
geen almachtige God die ingrijpt?” Zijn vrouw 
verwijst naar een lied van Margriet Eshuijs, met 
de titel ‘God is asleep’. „Zo voelt het wel eens.” 
Maar ja, tegelijkertijd weten ze ook dat ze de 
antwoorden op hun vragen niet zullen vinden. 
Adrie: „Daar moet je je weg in vinden. Het 
bijzondere is dat je juist dán de steun van God en 
de kerk voelt.”    FW 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen zijn met een groet van ons allen 
gegaan naar: 
Dhr. en Mevr. Smit-Everts. 
Dhr. B.G. Kleine. 

 

BIJ DE KERKDIENSTEN 
 

Zondag 18 juni is weer onze jaarlijkse, 
traditionele, gezamenlijke tentdienst in ons 
dorp. Voorganger is: Ds. Marjan van Hal. 
Samenzang begeleiding: René Kolsters. Meer 
informatie zie verder in Drieluik. 
Zondag 25 juni is dhr. Willem Voogd onze 
voorganger. 
Vanaf zondag 2 juli beginnen weer de 
gezamenlijke zomerdiensten, samen met al 
de 3 kerken in onze gemeente.  
Zondag 2 juli is de 1ste gezamenlijke 
zomerdienst in HGKD. 
Zondag 9 juli is de gezamenlijke dienst in de 
Gereformeerde Kerk. Mevr. Tineke Koster is 
dan onze voorganger 
Zondag 16 juli is er weer een gezamenlijke 
dienst in HGKD. 
 
Liefde is de bron 
Hij laat nooit gaan, 
wat ooit Zijn hand begon. 
 
In Hem zijn wij bevrijd 
Hij leeft in Eeuwigheid. 
Zijn liefde is de bron. 
 
Namens de dienstencommissie, 
Hillie Hoekman Kroes 
 
 
 
 
 

MEELEVEN 
 

Licht onder de horizon 
De zon ging in een zee van goud en roze 
onder  
en ‘k dacht verdrietig: nu is ’t allemaal 
gedaan, 
het duurt nog uren, voordat ze weer op zal 
gaan- 
en toen, opeens, zag ik het lichte 
kleurenwonder! 
  
Al was de zon gedaald onder de horizon, 
de wolken kregen onbeschrijflijk mooie 
kleuren: 
oranje-rood en geel en paars. Ik zág het 
gebeuren 
dat iedere minuut de lucht aan schoonheid 
won. 
  
Zó zag ik in mijn leven soms de zon 
verdwijnen, 
en ik was bang, dat nu de zwarte nacht 
begon; 
maar uit een bron van licht, onder de 
horizon, 
zag ik de kleuren van de regenboog 
verschijnen. 
  
Meeleven 
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis 
zijn: 
Dhr. B.G. Kleine, Weth. Vosstraat 25 en Dhr. 
A. Spijkerman, Scheerweide 18. 
Dhr. A. Spijkerman is gevallen en heeft de 
enkel op 2 plaatsen gebroken. 
Dhr. Jan Dekker zal over enkele weken 
geopereerd worden aan zijn been. 
Klara Faber-Been, heeft de laatste chemo 
gehad, er zal nog een operatie volgen. 
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Ook Gelien Mennik-Duker krijgt een vervolg 
behandeling. 
We wensen allen die nog ziek zijn Gods 
zegenende nabijheid toe en kracht om te 
herstellen. 
  
Ook zijn er enkele gemeenteleden die elders 
vertoeven, 
Mevr. J. Kroes-Mondria, de Lindenhorst, 
Reggersweg 27e, 7943 KC te Meppel  
(voorheen Scheerweide) 
Dhr. G. Pors, de Meentehof 6-8, 8332 AZ te 
Steenwijk. 
Dhr. W. Smit, het Irenehuis  k 306, Prinses 
Irenelaan 4, 7941 ES te Meppel. 

Mevr. J. Kroes-Mondria, Oyershoeve 1 afd. 
Tjalk 3, 8331 XR te Steenwijk  (voorheen 
weidelint)   
  
Geboren 
Zaterdag 20 mei is Suze geboren, dochtertje 
en zusje van Jan Herman, Geerije, Jula en 
Emma Hoekman, Kolderveen 6. 
We willen hen namens de gemeente van 
harte feliciteren en dat het mag opgroeien als 
een kind van God. 
  

KERKELIJKE STAND 
 

Kerkelijke stand april 2023 
Nieuw ingekomen: 
H.M. Nijkamp, Kolderveen 51 
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BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen afgelopen maand met 
een groet van de gemeente naar: 
7- 5 Fam. Hopman 
21-5 Fam. Lutke 
28-5 Fam. Hoekman-Knol 
4-6  Mevr. P. Hoorn 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

Bij de diensten van de afgelopen periode in 
Kolderveen 
Zondag 7 mei ging ds. Prosman voor. Het 
thema van de dienst was ‘intussen… leven in 
Jezus’ Naam’. Met die laatste woorden 
besluiten we vaak onze gebeden. Of met 
woorden van gelijke strekking. En dat is heel 
goed. Jezus heeft ons er immers van 
verzekerd dat, wat we in Zijn Naam vragen, 
Hij dat zal doen. Maar we kunnen natuurlijk 
veel meer dan alleen bidden ‘in Jezus’ Naam’. 
We luisterden ernaar dat Jezus in Johannes 
14 de leerlingen op het hart bond om hun 
hele leven in Zijn naam te leven. Ik ben de 
Weg de Waarheid en het Leven. Als je zo 
leeft, ontmoet je Hem, de Vader bovendien. 
En hoeveel daden zijn er niet gedaan in Jezus’ 
Naam, door ons en zo velen met ons en voor 
ons. Denk alleen maar aan het 
Diaconessenhuis dat opgericht is, zoals 
vrijwel alle zorginstellingen, om in Jezus’ 
Naam medemensen met zorg te omringen. 
Zondag 14 mei was er geen dienst in 
Kolderveen. We konden naar de E-meeting, 
waar het erom ging wat een held toch wel 
was. En wie er helden zijn. Wie is er voor de 
naasten? Dan kun je als gewoon mens toch 
een held zijn. Jezus is natuurlijk onze 
belangrijkste held. Maar wij kunnen er ook 
voor anderen zijn. Wie is jouw held 
Of je kon naar de Hervormde kerk van 
Nijeveen in de kerk, waar ds. V. Top uit Sneek 

voorging. De verkondiging was, n.a.v. Psalm 
25: 7, ‘denk niet aan de zonden uit mij jeugd’. 
Je kunt er soms zo mee zitten als je ooit wat 
verkeerd gedaan hebt, gezondigd hebt. Het 
zijn soms dingen die grote schade hebben 
veroorzaakt. En ook als het buiten je schuld 
was, zou je het zo graag goed maken. Wat 
een mooi gebed is deze psalm die uit 
verlangen naar goedheid zo’n intens beroep 
doet op Gods goedheid en bevrijding.  
Hoe goed is het om zo nu en dan eens 
(gepland of ongepland) in een van de andere 
kerken te zijn en elkaar te ontmoeten. Zo leer 
je elkaar pas echt kennen en in de ogen 
kijken en proeven hoe de ander het geloof 
beleeft. 
Hemelvaartsdag 18 mei vierden we met de 
drie kerken gezamenlijk in de Kolderveense 
kerk. Hemelvaart is FEEST. Want sindsdien is 
Jezus dichterbij dan ooit. Alom nabij is Hij. 
Persoonlijk, want de hemel is niet ver weg, 
die kun je gewoon voelen. Dichtbij is Hij door 
de kerk, onze mede-gelovigen. En  dichtbij is 
Hij door de Geest die Hij ons beloofd heeft. 
En ooit komt Hij nog dichterbij, zo hoorden 
we van de engelen: als Hij wederkomt zoals 
Hij gegaan is, met de wolken. Daar zien we 
sinds Zijn hemelvaart naar uit. We leven met 
ons hart bij Hem, zoals Hij van harte bij ons 
is. 
Zondag 21 mei Werden we heel dicht 
betrokken bij Jezus’ gebed voor ons. We 
lazen het ‘Hogepriesterlijk Gebed’ uit 
Johannes 17, dat Hij bad bij het laatste 
Avondmaal. Wat gelukkig dat Jezus zo voor 
ons bidt! Want ja, wie bidt er voor je? En hoe 
wordt er voor je gebeden? Als iemand tegen 
je zegt dat hij voor je bidt, kan dat wel eens 
eng overkomen. Alsof hij probeert macht 
over je uit te oefenen. Maar als Jezus voor je 
bidt, weet je dat dat goed zit! Hij gaat 
uitsluitend en alleen voor jouw welzijn. Hij 
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bidt dat je bewaard wordt te midden van de 
wereld, van dit turbulente leven. En: Hij bidt 
niet alleen; Hij steekt ook Zijn handen naar je 
uit en heeft echt alles voor je over. 
Zondag 28mei eerste Pinksterdag vierden we 
dat de Geest van Jezus, de Geest van de 
Vader, de Heilige Geest, mensen vervult en 
onderdompelt in Gods aanwezigheid. Ds. C. J. 
Colijn was onze voorganger. Het ging erom 
dat God ons door de Heilige Geest voorziet 
van wat we nodig hebben. Juist door de 
Heilige Geest kunnen we met God verbonden 
zijn, kunnen we God kennen. Wat geweldig 
dat God Zich door Zijn Geest uitstrekt tot alle 
mensen! 
Zondag 4juni was zondag Trinitatis, Drie-
eenheidszondag. De enig zondag in het 
kerkelijk jaar dat we het nu eens uitsluitend 
over God hebben. Over Wie en hoe God is. 
Dat is misschien wel wat weinig als je 
bedenkt dat er helemaal niets is dat niet leeft 
door God…  
Als je God ontmoet, zoals Mozes (Exodus 34) 
en de discipelen bij de laatste ontmoeting 
met Jezus (Mattheüs 28), dan wordt je zo 
overweldigt door ontzag. Ontzag voor Wie en 
hoe Hij is: barmhartig, genadig, liefdevol, 
vergevend. Kortom: God is liefde. En dat is 
trouwens de grondslag van onze gedachte 
dat God drie-enig is. Hij is zo anders dan wij, 
maar binnen Zichzelf moet Hij vooral liefde 
zijn, en daarom oneindig meer(3)voudig in 
Zijn één-zijn. 
Vol ontzag dat deze, onze God ons bezoekt in 
Jezus’ offer, vierden we het Heilig 
Avondmaal. 
 
Komende zondagen 
Voor de volgende zondagen, zie het rooster 
op de achterkant van deze Drieluik. 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 

Pastoraat 
Jezus bidt voor ons in de hemel. En daarom, 
verbonden met Hem, bidden wij op de aarde.  
 
We bidden voor Bertin Huisman. Zo lang al, je 
weet niet anders, steeds maar weer 

behandelingen moeten ondergaan is een 
hele opgave. We bidden dat het allemaal 
helpt en vooral ook dat je gelukkig kunt zijn 
en blijven. 
 
We bidden voor Sanne de Jong en haar 
ouders en broer. Steeds maar weer zorgelijke 
berichten moeten verwerken vraagt zo veel 
van jullie! Dat Gods kracht jullie zal vervullen! 
 
We bidden voor Lies en Menno. Lies woont 
sinds enkele weken in het Hospice in Meppel. 
We zijn dankbaar met jullie om deze 
mogelijkheid en de stabiliteit die het 
gebracht heeft! We blijven met jullie 
meeleven! 
 
We bidden voor Janet Hopman en haar man 
en kinderen. Janet is al langere tijd ernstig 
ziek. Wij bidden om Gods nabijheid en steun 
in deze moeilijke tijd! 
 
Mw. P. de Boer – van Veenendaal is verhuisd 
naar Het Korenhuis in Hoogeveen. Zelfstandig 
wonen werd teveel vanwege de leeftijd. We 
wensen haar Gods nabijheid op haar nieuwe 
woonadres. 
 
Ten slotte 
Sinds Hemelvaart, en helemaal sinds 
Pinksteren, leven we met ons hart in de 
hemel, en met de hemel in ons hart. En dan 
kun je soms zomaar hoopvol zingen, 
bijvoorbeeld met Psalm 27, 1: 

 
Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn 

God en HERE! 
Waar is het duister dat mij 

onheil baart? 
Mijn hoge burcht is Hij, niets 

kan mij deren, 
in Zijn bescherming ben ik wel 

bewaard! 
Of zich de boosheid tegen mij 

verbindt 
en op mij loert opdat zij mij 

verslindt, 
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ik ken geen angst voor nood en 
overval: 

het is de HEER die mij 
behouden zal! 

 
 
In een zorgcentrum wonen: 
- Mw. A. Hoorn-Rodermond (De Schiphorst) 
- Mw. M.C. Huizinga-Ponne (De Schiphorst) 
- Mw. A. Scholtens-Buitenhuis (De Menning) 
- Mw. J. de Wolde-Inberg (De Berghorst) 
- Dhr. G. Bouwknegt (De Schiphorst) 
- Mw. A. Tuut-Oort (Reestoord) 
- Mw. L. Voerman-Bouwknegt (’t Vonder) 
– Mw. C.G.A. Vuursteen (Hospice Meppel) 
– Mw. P. de Boer-van Veenendaal (Het 
Korenhuis) 
 
Wilt u een kaartje sturen om uw meeleven en 
bemoediging uit te drukken dan zijn hier de 
adressen van de verpleeghuizen: 
Zorgcentrum “De Schiphorst”, Reggersweg 
11, 7943 KC Meppel 
Zorgcentrum “Nijenstede”, Joh. Bogermanstr. 
1, 8331 GZ Steenwijk 
Zorgcentrum “Reestoord”, Zuiderlaan 134, 
7944 EJ Meppel 
Zorgcentrum “De Menning”, Linthorst 
Homanstraat 1 8384 ED Wilhelminaoord 
Zorgcentrum De Berghorst, Ebbinge 
Wubbenlaan 186, 7951 LB Staphorst 
Zorgcentrum ’t Vonder, Molenbergh 1,7961 
AV Ruinerwold 
Reestdal Revalidatie, Reggersweg 2a, 7943 KC 
Meppel 
Isala Meppel, Reggersweg 2, 7943 KC Meppel 
Hospice Meppel, Hoogeveenseweg 27, 
7943KA Meppel 
Het Korenhuis, Korenstraat 43, 7908NL 
Hoogeveen 
 
Meldingen 
Mocht er iets bijzonders zijn, ernstige ziekte 
of wanneer u of een naaste geestelijke 
bijstand nodig heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw wijkouderling. Ook 
wanneer er iets moois is voorgevallen, dat u 
graag wilt delen, dan horen we dat graag. 

Wijkouderling Han-Olof Gerrits: 06-1470 
6472 
Wijkouderling Gert Westenbrink: 06-3856 
6333 
Wijkouderling Ploni Beker: 06-4854 9872 
 
Tanja Kolsters is beschikbaar voor jongeren 
die behoefte hebben aan contact of een 
gesprek: 06-21615204 
 
Voor spoedeisende zaken kunt u natuurlijk 
rechtstreeks bellen met ds. Johan Prosman: 
06-12711603 
 

ZENDINGSCOMMISSIE 
 

De zendingsbussen hebben in de periode 1 
januari tot en met 28 mei € 360,70 
opgebracht. 
In de opgehaalde Pinksterzendingszakjes zat 
het mooie bedrag van  € 988,85!! 
Alle gevers en ophalers hartelijk dank voor 
jullie bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, Alie en Femmie 
 

DIACONIE 
 

Hallo beste gemeenteleden, op de laatst 
gehouden gemeenteavond hebben wij, de 
diaconie, meegedeeld dat wij voornemens 
waren om een stuk land te gaan verhuren aan 
een bedrijf dat er een zonnepark op wilde 
aanleggen. Tijdens de bijeenkomst werd door 
verschillende personen aangegeven er 
moeite mee te hebben dat er zo een park zou 
worden aangelegd. Daarom heeft de diaconie 
gemeend om de grond niet aan het 
betreffende bedrijf te gaan verhuren en de 
grond te blijven verpachten als 
landbouwgrond. 
De paaskaars is nog steeds te koop, doe een 
bod als u er belang bij hebt. Doe een briefje 
in de bus op Kolderveen 54A of mail naar 
f_westenbrink@hotmail.com. De opbrengst 
gaat naar een goed doel. 
Dan nog het volgende: volgend jaar zijn er 3 
diakenen aftredend, dus zijn wij op zoek naar 
mensen die in de commissie van diakenen 

mailto:f_westenbrink@hotmail.com
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willen plaatsnemen. Neem gerust contact op 
met één van de diakenen en dan kunnen wij 
u/jou vertellen wat het één en ander inhoudt. 
De Gemeente heeft mensen nodig om de 
boel draaiende te houden en om een 
toekomst te blijven houden, ook samen met 
de andere Gemeenten in Nijeveen. 
 

JEUGD 
 

Jullie horen ook bij onze gemeente, als je iets 
dwars zit of problemen hebt, kun je natuurlijk 
bellen met een ouderling of dominee. Maar 
misschien vind je dat een hele stap. Daarom 
kunnen jullie ook bij Tanja Kolster terecht om 
een gesprekje te hebben. Als je het fijn vindt. 
Aarzel dus niet. Haar telefoonnummer is: 
0621615204. 
Het pastoraat. 
 

HUWELIJKSJUBILEUM 
 

Op 27 juni mogen Herwin en Bea  
Esselbrugge – Meindertsma, Kolderveense 
Bovenboer 10, vieren dat ze 25 jaar zijn 
getrouwd. Wij wensen hen een fijne dag, 
samen met hun kinderen, en nog veel goede 
jaren samen.  
 

ROMMELMARKT 
 

Rommelmarkt 2023  Hervormde Kerk 
Kolderveen/Dinxterveen.  
Als het allemaal door kan gaan, willen we ook 
dit jaar weer de rommelmarkt houden. Heeft 
u de zolder of de schuur al opgeruimd en wilt 
u graag uw (nog bruikbare) spullen kwijt? Uw 
spullen, die u niet meer gebruikt,  maar die 
toch nog in goede staat zijn, kunt  u bij ons 
kwijt voor de rommelmarkt. 
Neem contact op met Klaas Jan Bakker, tel. 
491305 of  06-22139957. Brengen kan alleen 
na overleg.  U kunt ook contact opnemen 
met Jacob Bakker tel. 492533 of 06-
10328646.  
Omdat wij ook moeten betalen voor het 
afvoeren van alles wat niet verkocht wordt, 
verzoeken wij u om geen kapotte spullen, 
bankstellen, kasten en andere grote 
meubelstukken en matrassen in te leveren.  
DE-punten kunt u inleveren bij Leida 
Schipper, Scheerweide 50. 
De rommelmarkt wordt gehouden op 
zaterdag 30 september. 
Schrijf de datum alvast maar in uw agenda. 
 
De rommelmarktcommissie. 

 
 

  



17 DRIELUIK - Hervormd Nijeveen 

 

 
BLOEMENGROET 
 

De bloemen gingen met een groet van ons 
allen naar: 
  7 mei Fam. de Groot-Willems 
14 mei Fam. Kaptein-Zikken 
21 mei Fam. Dijkhuis-Seijdell 
28 mei Mevr. L. Kreeft-Lems 
 4 juni  Dhr. M. Jongsma 
 

BIJ DE DIENSTEN 
 

In juli beginnen we weer met de 
gezamenlijke zomerdiensten. Kolderveen 
doet ook mee! Let dus goed op waar de 
dienst gehouden wordt! 
18 juni: we hebben onze jaarlijkse tentdienst! 
Voor meer info, zie elders in dit blad. 
Bijzonder is dat Lucina, Nico en Bert van 
Wakker Nijeveen zullen optreden! 
25 juni: ds. Van Setten-Ruhrwiem uit 
Ruinerwold gaat voor. 
2 juli: Er is een dienst in Kolderveen. 
9 juli: er is een dienst in de geref. kerk. 
16 juli: er is een dienst in Kolderveen. 
23 juli: de dienst is bij ons. Ds. René Kok gaat 
voor. 
 

WEL EN WEE 
 

Wij gedenken Jan van der Vegt (31 juli 1945 – 
13 mei 2023). 
Jan was een sterke man. Hoewel zijn geest al 
ver weg was gedreven, was zijn lichaam sterk 
en wist hij het lang vol te houden. Maar op 
13 mei, op de kop af was hij 2,5 jaar in de 
Schiphorst, is hij daar overleden. Het is goed 
zo. 
Jan werd geboren in Wanneperveen, als 
derde kind, op de boerderij. Hij wilde zelf 
boer worden maar omdat de boerderij 
gesaneerd werd, ging dat niet door. Hij kwam 
bij broederij Pronk in Meppel te werken, 

waar hij het 43 jaar lang zou volhouden. Jan 
was een hele loyale werknemer. Hij trouwde 
met Sina Withaar en ze kregen drie kinderen: 
Jan, Margreet en André. Behalve zijn werk en 
het voor iedereen klaar staan, werden de 
tuigpaarden een belangrijk deel van zijn 
leven. Hij zat er vol van. Er waren ook heel 
veel leermomenten, zoals André diplomatiek 
tijdens de afscheidsdienst vertelde, maar het 
enthousiasme bleef groot. Er werden heel 
wat concoursen bezocht. Daarom werd Jan 
ook de kerk uitgedragen met muziek van 
James Last die altijd bij een ereronde klonk. 
Genieten was ook iets waar Jan goed in was. 
Een kroket, of een magnum. Een 
beerenburgje op oudejaarsdag. Hij was van 
de kwinkslag, de humor, de grap, de 
kwajongensstreek. Ouwehoeren met de 
kleinkinderen op wie hij dol was en zij op 
hem. 
En toen kwam die nare ziekte. Heel langzaam 
maar zeker werd zijn brein aangetast. 
Sinterklaas niet meer kunnen rijden met de 
koets, niet meer mogen auto rijden. 
''Draagt elkanders lasten'' was hun 
trouwtekst. De ziekte was een zware last om 
te dragen, zeker voor Sina. Toch heeft zij dat 
met liefde gedaan, tot op het laatst. 
In de afscheidsdienst op 19 mei is Jan met 
veel liefde herdacht. Wij hebben hem 
toevertrouwd aan de handen van God bij wie 
hij veilig en geborgen mag zijn. 
Sina, de kinderen en kleinkinderen en allen 
die hem missen moeten, kracht en troost 
gewenst om verder te gaan. 
Marjan van Hal 
 
Op 13 mei is ook Margje Piest-Holterman 
overleden. Zij is 89 jaar geworden en woonde 
in Reestoord. De crematieplechtigheid heeft 
in besloten kring plaatsgevonden op 17 mei. 
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Ook sterkte en troost gewenst voor de 
nabestaanden van Marrie. 
De familie Twerda heeft een woning 
gevonden in Reestoord in Meppel. Heel fijn 
dat jullie samen kunnen blijven! Een hele 
goede tijd daar gewenst. 
De mensen die in de tehuizen verblijven: 
Mevr. Brouwer, Dorpsstraat 48, is niet 
verhuisd naar het Vonder in Ruinerwold, wat 
ik de vorige keer vermeldde, maar naar 
ZZWD Woonzorg Zuidwest-Drenthe, locatie 
Jan Wierengaweg 109 in Ruinen. We wensen 
haar daar een goede tijd toe. Dhr. Brug 
woont in de Kaailanden in Meppel. Mevr. 
Wiltinge woont in het Voetelinkhuis in 

Steenwijk. 
 

DIACONIE 
 

Een aantal gemeenteleden was het 
opgevallen dat er niet bij iedere dienst een 
diaken aanwezig was. Dat klopt. Wij willen dit 
graag kort toelichten. 
  
Er zijn diensten in onze eigen kerk, diensten 
naast e-meetingen en bijzondere diensten 
zoals startzondag, tentdienst, biddag voor 
het gewas, Witte donderdag, dankdag. 
Tijdens een avondmaaldienst is het wenselijk 
dat er 2 diakenen helpen. 
Wij proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn 
maar met 3 diakenen van onze gemeente 
lukt het ons helaas niet dat er bij iedere 
dienst iemand is. 
Er worden keuzes gemaakt bij welke dienst 
wij wel of niet aanwezig zijn en proberen hier 
privé ook rekening mee te houden. 
Het kan dus op een zondag gebeuren dat er 
een ouderling of kerkrentmeester onze taak 
overneemt. 
  
Bij gezamenlijke diensten met HGKD en GK 
overleggen wij met de diakenen van alle 3 de 
kerken wie aanwezig is. 
Zo zijn wij steeds meer op weg om samen te 
gaan. 
  
Jochem, Adrie en Marian 
 

VERSLAG KERKENRAADSVERGADERING 
 

Voorzitter Jan van der Woerdt opent op 2 
mei de vergadering. 
Ds. Marjan van Hal leest teksten en een 
gedicht voor van Huub Oosterhuis. We 
hebben lied 362 gezongen: Hij die gesproken 
heeft een woord dat gáát. 
Naar aanleiding van de grafsteen die was 
omgewaaid op ons kerkhof: als de 
grafrechten niet worden verlengd, mag de 
grafsteen worden weggehaald. 
We blikken terug op de Passion. Wat heeft de 
meeste indruk op ons gemaakt? De optocht 
en de stilte van de mensen achter het 
verlichte kruis. Mooi, dat ons dorp dat voor 
elkaar krijgt. Ook de vele mensen die er 
waren die anders niet in de kerk komen. 
Mensen waren geraakt. Goed uitgevoerd de 
rollen van de vertellers. Mooie scene van 
Jezus met Maria: JesusChrist Superstar. 
Joanne Kolsters zong prachtig. De grote 
opkomst en de stilte was geweldig. Het 
geheel was fantastisch. 
De kerkrentmeesters hebben een offerte 
gekregen van een urnenmuur en van een 
urnenzuil. De fundering voor de urnenmuur 
(of twee zuilen) staat er al. De mening 
hierover zal ook worden gevraagd aan de 
gemeenteleden tijdens de gemeenteochtend 
op 4 juni. 
We doen weer mee met de Braderie op 20 
juni tijdens de feestweek. 
Tijdens de dienst op 4 juni zal gebruik 
worden gemaakt van ons nieuwe 
videosysteem. Voorafgaand aan de volgende 
kerkenraadsvergadering op 6 juni gaan we 
allemaal de instructie over de bediening van 
het videosysteem volgen. We hopen dat we 
meerdere gemeenteleden enthousiast 
kunnen maken om ook af en toe het 
videosysteem te bedienen.  
Tijdens de laatste PKiN vergadering is 
besloten dat er geen commissies meer 
komen voor speciale diensten. De predikant 
krijgt alle vrijheid om mensen te vragen een 
bijdrage te leveren.  
Edwin wil graag stoppen met de 
ledenadministratie, daarom is aansluiting 
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gezocht met de ledenadministrateur van de 
Gereformeerde kerk. Zij is bereid om onze 
ledenadministratie over te nemen. 
De kerkenraad van de Gereformeerde kerk 
wil ook graag een mededelingenblaadje voor 
de gezamenlijke diensten. Wij stemmen 
hiermee in. 
Ds. Marjan van Hal kreeg een bericht, dat 
kerk Mozaiek 0521 met de tentdienst van de 
drie kerken mee zou willen doen. Het 
programma is echter inmiddels al aardig 
rond. De leden zijn uiteraard welkom tijdens 
de dienst. We besluiten ze dit jaar geen rol te 
laten spelen in de tentdienst en bezien het 
volgend jaar opnieuw. 
De diakenen zijn naar de gezamenlijke 
diaconie-vergadering geweest van de drie 
kerken. Er was een open sfeer. Alle financiën 
kwamen openlijk op tafel. Kolderveen heeft 
een prachtige spaarrekening en geeft 13 tot 
14 duizend euro per jaar aan goede doelen. 
Januari 2026 staat voor de diakenen van 
Kolderveen als de stip op de horizon. Ze doen 
het zorgvuldig. Alle drie kerken zetten hun 
wensen voor samenwerking op papier. Het 
was een goede vergadering. De vraag  van de 
andere diakenen is gekomen, waarom er niet 
altijd een diaken aanwezig is tijdens onze 
diensten. Hierover zal een stukje uitleg 
komen in de volgende Drieluik. 
Als het rooster 2024 klaar is, zullen de 
diakenen van de drie kerken het 
collecterooster maken. 
De kerkrentmeesters melden de volgende 
punten. De aanvraag voor de energiesubsidie 
is toegezegd vanuit de gemeente Meppel. Er 
is 15.000 euro gestort door de Stichting 
Barbara als bijdrage voor het onderhoud van 
onze kerk. 
We krijgen 15% per investering in 
duurzaamheid terug van de landelijke 
overheid.  
Er zal een demonstratie worden gegeven van 
een systeem voor digitaal collecteren. 
Voor de sluiting leest Sjaan Keijzer uit de 
Bijbelse dagkalender de tekst: Gebed uit de 
Hymalaya. 
 

GEMEENTEOCHTEND 
 

Op zondagochtend 4 juni heet de voorzitter 
Jan van der Woerdt de aanwezigen welkom 
op de gemeenteochtend.  
 
Actie kerkbalans 
Wij zien een licht neerwaartse tendens bij de 
opbrengsten van de actie kerkbalans. 
Opbrengst in 2021 € 54.000. Begroot voor 
2023 € 52.000. Tot op dit moment hebben 
we binnen aan toezeggingen € 49.000.(moet 
nog wel wat binnenkomen). We hebben al 
iets lager begroot voor 2023, maar we zitten 
nog niet op het begrote bedrag. De tendens 
op het binnen krijgen van gelden in het kader 
van de actie kerkbalans is dalend. 
Jan benadrukt het voordeel van een 
periodieke overeenkomst. De belasting 
betaalt dan mee en dat is voor iedereen 
voordelig. 
 
Plaatselijke regeling 
De kerkorde van de PKN bepaalt dat iedere 
gemeente een Plaatselijke regeling moet 
hebben. Onze vorige plaatselijke regeling 
dateert uit 2005. De kerkenraad heeft de 
bevoegdheid om zelf zaken te regelen. We 
hebben in de plaatselijke regeling de zaken 
geregeld die strikt noodzakelijk zijn. We 
hebben het zo compact mogelijk gemaakt. Er 
staan een aantal principiële keuzes in, 
bijvoorbeeld: zegenen van het geregistreerd 
partnerschap/homohuwelijk. Wij staan dit 
toe. Het zegenen van alternatieve relaties is 
iets anders dan het inzegenen van een 
huwelijk. 
Tot de deelname aan het avondmaal worden 
zowel belijdende leden als doopleden 
toegelaten. Dit is wat kerkordelijk vermeld 
moet worden. In de praktijk is iedereen 
welkom. 
Er zijn geen bezwaren tegen de nieuwe 
plaatselijke regeling (versie 9 februari 2023, 
GV/RK) ingediend. Deze plaatselijke regeling 
kan dan ook door de kerkenraad op 6 juni 
2023 worden vastgesteld en is dan vanaf die 
datum geldig. 
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Gezamenlijke diensten najaar 2023 en 
rooster 2024 
Vanaf de herfstvakantie hebben we 
gezamenlijke diensten met GK, om en om in 
GK en HN. Dit najaar doet Kolderveen nog 
niet mee met deze gezamenlijke diensten. De 
kerken houden dit jaar nog wel hun eigen 
gedachtenisdienst. 
Vanaf 1 januari 2024 is er iedere week één 
kerk dicht. Kolderveen heeft nog een paar 
diensten meer. 
2025 wordt nog besloten. 
 
Bezoekmedewerkers 
We gaan over naar een ander pastoraal 
systeem. We willen naar een systeem van 
coördinerende ouderlingen, die zelf minder 
bezoeken doen. We hebben al tien 
bezoekmedewerkers. Dit zijn: Melanie Vos, 
Truus van der Meer, Lidy Lubbinge, Alie 
Wiltinge, Alie Roo, Janny van der Woude, 
Henny Maat, Helen Bijker, Fred Zweistra en 
Marian Buitenhuis. 
Iedere bezoekmedewerker krijgt ongeveer 
drie tot vier adressen. Met de 
bezoekmedewerkers zijn afspraken gemaakt 
over: geheimhoudingsplicht, meenemen van 
een bloemetje etc.  
Ds. René Kok: de andere twee gemeenten 
hebben hetzelfde probleem met de werving 
van ouderlingen. De drie gemeentes zitten op 
precies dezelfde lijn voor wat betreft het 
invullen van de taken van de ouderlingen met 
medewerking van bezoekmedewerkers. 
René vraagt aan iedereen die informeel een 
bezoek brengt aan gemeenteleden, bij 
bijvoorbeeld eenzaamheid of ziekte, om dit 
te melden aan de dominees of ouderlingen. 
Ook mensen die graag (extra) bezoek zouden 
willen ontvangen van de dominee of 
bezoekmedewerker verzoeken wij dit 
kenbaar te maken. 
 
Stand van zaken samengaan kerken 
Er worden goede stappen gezet. Diaconie en 
pastoraat zitten al voor een belangrijk deel 
op één lijn en komen nog dit jaar met een 
gezamenlijke visie. 

De diaconieën doen al veel samen zoals het 
“Energiefonds Nijeveen” en de mogelijkheid 
om digitaal te collecteren. Bij het pastoraat is 
het gesprek nog gaande over of er nog van 
wijken gebuikt gemaakt gaat worden, maar 
verder zitten we nagenoeg op één lijn (zie 
ook punt 4).  
Half september hebben we een gezamenlijke 
vergadering van de drie kerkenraden. In de 
eerste helft van 2024 hebben we vaker 
gezamenlijke vergaderingen en medio 2024 
willen we de kerkenraden in elkaar gaan 
schuiven.  
Onze ledenadministratie wordt overgenomen 
door de ledenadministrateur (Evelien 
Oudshoorn) van de gereformeerde kerk. De 
administratie van de twee kerken blijft nog 
wel helemaal apart. Het emailadres van 
Hervormd Nijeveen blijft hetzelfde. 
Verantwoording wordt afgelegd aan onze 
kerkenraad. Alleen de persoon is veranderd, 
verder blijft alles voorlopig hetzelfde. 
De volgende stap is een gezamenlijke 
administratie. In de toekomst zullen de drie 
kerken ook voor de bijdragenadministratie 
gebruik gaan maken van het LPR (Landelijk 
Personen Registratiesysteem). 
De kerkrentmeesters moeten nog de nodige 
zaken uitzoeken hoe de financiën in elkaar 
kunnen worden geschoven. Dat is nog 
puzzelen. Volgende week zitten ze met een 
specialist van de PKN om de tafel. 
 
Eventueel onderbrengen kerkgebouw in een 
stichting 
Een belangrijke vraag is: Wat willen we met 
ons kerkgebouw? Jan schetst drie opties: 
verkopen, meenemen naar de gezamenlijke 
kerk of onderbrengen in een stichting. Aan 
verkopen wordt door de kerkenraad niet 
gedacht. De consequenties van de andere 
opties worden op dit moment in kaart 
gebracht. Uitgangspunt voor het gebouw is 
dat we er niet alleen diensten willen blijven 
houden, maar dat we dit prachtige 
monument ook willen behouden voor 
toekomstige generaties.  
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Onderbrengen in een stichting kan op twee 
manieren. Of we richten een eigen stichting 
op, of we brengen de kerk onder bij een 
grotere stichting waarbij op dit moment het 
gesprek wordt gevoerd met de Stichting 
Drents Landschap. In beide gevallen is het 
vereist om een zogenaamde bruidsschat mee 
te geven aan de stichting waarin de kerk 
wordt ondergebracht, bestemd voor de 
instandhouding van de kerk in de toekomst. 
De kerkenraad heeft op dit moment nog 
geen voorkeur voor één van de opties voor 
het onderbrengen van de kerk. De komende 
tijd brengen we de consequenties en voor- 
en nadelen van de verschillende opties in 
kaart. Daarna komen we terug bij de 
gemeente. De gemeente krijgt alle ruimte om 
mee te denken over de uiteindelijke keuze 
voor één van de opties. Het is de bedoeling 
om het kerkhof buiten de stichting te 
houden. 
Er wordt door een gemeentelid aandacht 
gevraagd voor het goed informeren van 
mensen uit het dorp die geen lid zijn van een 
kerk. Ook daarvan zijn velen die gehecht zijn 
aan onze kerk en zijn geïnteresseerd in wat er 
met de kerk zal gebeuren als de gemeenten 
samengaan. 
Verder wordt opgemerkt dat het belangrijk is 
om ook mensen van het dorp te betrekken bij 
de toekomst van de kerk. In het verleden was 
na een oproep binnen 14 dagen 40.000 
gulden opgebracht voor onderhoud van de 
kerk. 
 
Naamgeving kerk 
Hoe gaan we onze kerk noemen als we met 
de drie kerken PKN kerk worden? Blijven we 
Hervormde Kerk Nijeveen heten of is wellicht 

Schuurkerk of Barberakerk een betere optie, 
of wellicht nog een andere naam? Iedereen 
wordt gevraagd om haar of zijn idee hierover 
door te geven aan de scriba, Gea Veeloo 
(scribahervormdnijeveen@gmail.com). 
 
Nieuwe urnenmuur 
Omdat de urnenmuur bijna vol is, wordt er 
gekeken naar de mogelijkheden van een 
nieuwe. Er wordt een foto en een tekening 
getoond met opties. Eén urnenmuur met 24 
nissen of één met voorzetplaten van impala 
graniet. Deze is voorgemonteerd en moet 
zelf worden geplaatst. 
Verzoek van de voorzitter: spreek Wollie de 
Jonge (kerkrentmeester) aan als u hierover 
mee wilt denken/praten. 
Naar aanleiding van een vraag geeft Wollie 
aan dat uitbreiding op het kerkhof nog 
mogelijk is.  
 
Rondvraag  
Vraag: wat doen we met mensen die niet 
meer naar de kerk komen en/of zich laten 
uitschrijven? 
Jan geeft aan dat het goed is hierover het 
gesprek aan te gaan, maar benadrukt ook dat 
juist het levendig houden van de kerk in ons 
dorp kan voorkòmen dat mensen niet meer 
komen. Een gezamenlijke en levendige kerk 
kan positief werken.  
 

VAKANTIE 
 

Van 19 juni tot 11 juli houden wij vakantie. 
Ds. Johan Prosman is aanwezig. 
Met een hartelijke groet, 
Ds. Marjan van Hal en ds. René Kok 
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Overstap dienst 
 
En dan zit 8 jaar basisschool er zomaar op!  
Je stapt over naar de brugklas en dit willen 
we vieren. 
 
In de overstapdienst op 25 juni stappen een 
aantal kinderen over van de 
kinderactiviteiten naar die van en voor de 
tieners.  
We willen hierbij ook stil staan bij wat de 
kerken in Nijeveen voor deze en alle andere 
tieners willen en kunnen betekenen.  
 
De dienst begint om 10.00 uur, in de kerk in 
Kolderveen en dominee Prosman is er ook 
bij. 
 Komen jullie ook? 
 
Groetjes vanuit de vrijwilligers die de 
gezamenlijke kinderactiviteiten organiseren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jeugdflits 
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KERKDIENSTEN:  

 
 

 
* De derde collecte in de Gereformeerde kerk (uitgangscollecte) is voor de kerk. 

 

datum locatie aanvang voorganger organist eerste collecte  tweede collecte 
       

Zondag 18 juni 
Tentdienst 
(inloop met koffie vanaf 
10.00 uur) 

10:30  
Voorganger is Marjan van Hal 
m.m.v.  Vocal@Motion uit 
Steenwijk  

Samenzang wordt 
begeleid door René 
Kolsters  

Carpenter’s Son PkiN 

       

Zondag 25 juni Geref.Kerk 10:00 Dhr. Willem Voogd, Rouveen Mevr. M. van Dorsten Kerk Diaconie 

 Herv.Kerk Nijeveen 10:00 
Ds. A. van Setten-Ruhrwiem, 
Ruinerwold Dhr .S. Huismans 

Wereldvluchtelingen-
dag  op 20 juni Kerkrentm.beheer 

 Herv.Kerk Kolderveen 10:00 J. Prosman  Mevr. A. Westenbrink Kerkrentm.Beh. Diaconie 

  
      

Zondag 2 juli 
Herv.Kerk Kolderveen 10:00 J. Prosman Jan Buiter Kerkrentm.Beh. Diaconie 

PKiN zomerdienst 

  
      

Zondag 9 juli 
Geref.Kerk 10:00 Mevr. T. Koster, Barneveld Jannes Lopers Kerk Diaconie 

PKiN zomerdienst 

Zondag 16 juli 
Herv.Kerk Kolderveen 10:00 J. Prosman Renze Westra Kerkrentm.Beh. Diaconie 

PKiN zomerdienst 


